 tamam uh iki tane al oh evet benim adıma tadını çıkar jj stilleri intikamcı değil optik illüzyon jj fırıncı bay judson gerald baker evet sanırım bu saçmalığı yüklemeliyim çünkü evet hayatımı dinleyemeyecek kadar ayıkım şu anda aynı anda gözyaşlarını silerken ve gülerken bunu takdir etmek biraz zor bu yüzden umarım beğenirsiniz tamam belki bir editör bulurum sanırım gitar öğrencime falan sorarım  oldukça iyi bir yazar belki bunun için de bir ileri yayın yapar bilmiyorum muhtemelen hiçbir şey yapmaz bu bir bakıma iki hit gibi olur  değil mi orijinal yayıncı kendinizi hiç doğuştan biri gibi hissettiniz mi?  kaybeden ya da belki de değil  belki hiç insanlığa bir katkı yapıp yapmadığınızı bilmediğinizi hissettiniz mi insanoğluna bir katkı yaptığınızı hiç hatırlanmayacak bir şey orijinal yayıncı hiç doğuştan bir zavallı gibi hissettiniz mi? her gün değil  tıpkı belirli bir günde olduğu gibi diyelim ki hım bütün o çıngıraklı [Müzik] ile  tamam  ah iki tane alın orijinal yayıncı Hiç doğuştan bir zavallı gibi hissettiniz mi belki de öyle hissetmediniz mi  belki de hiç böyle hissettiniz mi? İnsanlığa insanlığa bir katkınız oldu mu bilmiyorum  iyi hatırlanacak bir şey varsa sanırım Jason Scott'la twitter üzerinden özel bir mesaj gibi iletişime geçtiğim gün böyle hissetmiştim çünkü ah pekala Star Trek'i izliyordum ve evet o bölümdü ve uh uh pekala tamam bu bölüme geri döneceğimizi biliyorsun tamam mı ya da bu girişe hadi başka bir şey bulmaya çalışalım anlatmak istediğim iyi bir hikayenin ne olduğunu bulayım biliyorum birkaç tane var tamam bakalım bakalım hadi bakalım hadi dostum hadi bir şeyler doğru bulmuşumdur muhtemelen umarım yani bir kitap yazmaya çalışıyorum hmm hmm pekala bu kulağa eğlenceli geliyor o yüzden uh lobideki halka açık televizyon stüdyosunda siber sansür ön kapıdan girip oturum açma masasını geçtikten sonra birinci kattaki alana bazı halka açık internet terminalleri kurmaya karar verdiler evet adet olarak başladılar biliyorsunuz 486'lar olabilirlerdi sanırım ve sonra sonunda imac kurdular ama iken  bilgisayar kullanıyorlardı  çalışma grupları için Microsoft Windows 3.11 çalıştırıyorlardı ve evet millet ağ bakıcısı veya filtre olarak da bilinen siber sansür yazılımını yüklediler ve evet bu berbattı sadece çocuklar için değil  bildiğiniz gibi çocuklar için de berbattı üyelik de sanırım halka açık internet terminallerinde insanların bu halka açık terminallerde çevrimiçi olarak neleri arayacakları konusunda bir tür kontrole sahip olmak genellikle iyi bir fikirdir çünkü hey  insanlar her türlü rahatsız edici şeyi arıyor olabilirler.  her nerede olursa olsun rahatsız edici durumlara neden olabiliyorlar  ama şunu itiraf etmeliyim ki eğer gerçekten de TV stüdyosunda her türden rahatsız edici TV şovları vardı ve eğer yapımcılar gerçekten de rahatsız edici programlarına hazırlanacaklarsa bazen böyle olmak gerçekten yardımcı oluyor.  bunu çevrimiçi olarak yapabiliyorduk  peki ne yapmalı  ne yapmalı o zamanlar sadece bir avuç sansür yazılımı vardı biliyorsun ya da ebeveyn kontrol programları diyebileceğimiz ağ bakıcısı ve siber devriye gibi şeyler her ikisi de aşağıdakilerden  oluşan iki baskın başlıktı  İnsan şeklinde  bir tür otorite figürü empoze eden ama yine de bir program aracılığıyla temsil edilen başlıklar  ne demek istediğimi biliyorsun  bir dadı bir dadıdır bir devriyenin bir devriye olduğunu biliyorsun bu yüzden denklemlerde bu bağıntıları yapman gerekiyor  kendiniz ve hangisini tercih edeceğinize karar verin çocuklarınıza bakıcılık yapmak mı istersiniz yoksa çocuklarınız için devriye gezmek mi istersiniz ah ne kötü ah itiraf etmeliyim ki sansürden gerçekten nefret ediyorum bu güne kadar hala inandığım her şeye aykırı yani tüm bilgilerin olması gereken şeyler özgür çoğu insan bunun kulağa çılgınca geldiğini düşünüyor genellikle tüm bilgiler gibi şeyler söylemek tüm bilgileri kastetmiyorsun iyi mi öyle derdim öyle evet öyle ya da böyle  mevcut olduğunu ve duruma göre uygun şekilde dağıtıldığını biliyorsun bu bilgiyi almak için uygun yollar ve erişim yolları evet kahretsin evet yani her neyse ben neredeydim ah evet televizyon stüdyosunda siber devriye kurmaya karar vermişlerdi  bu yüzden doğru biz yüksek alarma geçmiştik millet ah evet kendinize dikkat etseniz iyi olur yapmayın  başınız belaya girerse artık ağ terminalleri devriyede zaten bu cidden berbattı çünkü beğenemeyeceğiniz o kadar çok web sitesi vardı ki ve bu ağ terminallerinin ilk başta siber devriyeleri yoktu sanki bizim iyi bir işlerimiz varmış gibi muhtemelen herhangi bir kontrol olmadan birkaç ay boyunca çalışma grupları için Windows 3.11'in çevrimiçi şeyler için herhangi bir sansür kontrolü yoktu çünkü Windows 3.11'de neredeyse hiçbir şey yoktu neredeyse bir hesap makinesi ve bir saat vardı  neredeyse bir dosya yöneticisi yoktu bu yüzden ve buna çalışma grupları için pencereler adını verdiklerini biliyorsunuz Windows 3 1'in aksine fazladan bir tane eklediler. evet biliyorsunuz zar zor ağ erişimi vardı gerçekten çoğu insan rüzgar tulumu aracılığıyla internet erişimi ekledi  isterseniz gidip buna bakabilirsiniz şu anda siber devriyeden bahsediyoruz ve uh bu bir jetonlu halka ağı olabilirdi sadece tcp olabilirdi belki nobel hatırlamıyorum ama siber devriyenin herkesin işini berbat ettiğini biliyorum ve öyle de oluyor siber devriyeyi atlatmanın bir yolunu internette araştırdım ve evet ms-dos toplu dosyası biçiminde bir tane buldum ve bu dosya çok etkili bir şekilde çalıştı  bunun güzel yanı siber devriyeyi ilk kez çalıştırdığınızda devre dışı bırakabilmenizdi ve ikinci kez çalıştırdığınızda siber devriyeyi yeniden etkinleştirirdi böylece kimse daha akıllı olmazdı elbette bazı üyeler benim muhtemelen erişememem gereken web sitelerine eriştiğimi fark ettiler ve onlar da sadece bunu yapmak zorunda kaldılar biraz daha omuz sörfü yapıp neler olduğunu anlamak bazen üyelerin merakını gidermeye yetiyordu ve diğer yapımcılar benimle konuşma ve soru sorma ihtiyacı hissederken böyle bir şeyin yapılabileceğini bilmek bile yeterliydi güzelim  tabi bu yerel bir yapımcı ve radyocu olan birinin radyoda geçmişi olan Bill Allmach ile tanıştığım zamanlardı bana hey zot o web sitesine nasıl gidiyorsun diye sordu tabii ki şaşırmıştım aslında çok korkmuştum çünkü Kimsenin ne yaptığımı bildiğini gerçekten düşünmüyordum ve üstüne de bu adam adımı nasıl biliyor diye düşünüyordum fena halde yakalandım ama ah hiçbir kanun tasarısı sadece merak etmiyordu ve muhtemelen işini daha da ilerletebilmek için bilmek istiyordu. kendi çevrimiçi merak tatminim nedeniyle hızlı bir şekilde tepki verdim irkilmiş gibi görünerek ne hani ben kimim hiçbir şey yapmıyorum birdenbire belki ön büro resepsiyon görevlisinin beni veya bazı insanlar onlara seslendiğinde üye hizmetleri temsilcisini duyabileceğini fark ettim bu yüzden sesimi kıstım  bir çentik attı ve bu adama ne diyorsun  kimsin ne istiyorsun diye sordu Bill kendini tanıttı ve kendisinin de benim gibi bir yapımcı olduğuna ve orada tanıdığım birçok insanı tanıdığına dair bana güvence verdi. halka açık televizyon stüdyosu ve sonra bana tekrar sordu yani sadece ben mi yoksa azot'a erişememen gereken web sitelerine mi erişiyorsun ve faturaya dedim ki  sanırım onlara erişebilmeliyim ve o da izin verdi  Buna içten bir kahkaha attım gerçekten de Bill oldukça hoş bir adama benziyor oldukça iyi esprili bir birey bu yüzden ona sırrını açıklayayım dedim ona bilgi verdim evet tamam bu disketten küçük bir program çalıştırıyorum yanımda getirdim ve siber devriyeyi atlatabilmemi sağlıyor tamam ve biliyorsun ayrılmadan önce siber devriyeyi tekrar açmak için tekrar çalıştırıyorum disketimi yanıma al ve şu ana kadar kimse daha akıllı değil ve/ veya kimse daha iyisini bilmiyor o zamandan beri  daha önce akıllıca söyledim ve burada bir kitap yazmaya çalışıyorum tamam elbette Bill tüm bunları çok ilginç buluyor ama sonunda ses tonu biraz yumuşamaya başlıyor  kısık bir tonda konuşmaya çalıştığımı fark ediyor ve sanki hey hey dostum şarkı sözlerini bir kenara bırak böyle bir şey bu yüzden disketimi ödünç alıp kendisi deneyebilir mi diye merak etti web tarayıcısını hızla kapattım programı çalıştırdım disketteki toplu iş dosyasını kapattım ms-dos komut istemi penceresi çıkardı üç buçuk inçlik disketi ona verdi ve burada kal dedi başka bir tane yapabilirim iyi şanslar ve bundan sonra uzun yıllar hızlı arkadaş olduk evet hatta birlikte bir program üzerinde çalıştık video oyunlarından çok sonra yeraltı müzik videoları deniyordu ve daha fazlası tamamen bitti bill  axis tucson'daki başını belaya sokmayı bilen birçok yapımcıdan biriydi  tıpkı benim gibi ancak Bill'in başını belaya sokmasının yolu aşırı üretim yapmaktı. Stüdyoya katıldıktan birkaç yıl sonra her yapımcının  tesisin her üyesinin kendi kemerleri altında aynı anda yalnızca iki programa sahip olabileceği yönünde bir politika uygulandı ve bundan daha fazlasına sahipseniz  başınız herhangi bir şeyle belaya girecekti.  Uzaklaştırmadan muhtemelen atılmaya kadar yani her şey temelde takımın baş personelinin öznel görüşüne bağlı olarak belirlendi evet muhtemelen şunu söyleyebilirim ki bunu daha iyi yazsan iyi olur ama yine de o yüzden  faturanın kesildiği bir noktayı hatırlıyorum Kelt müziği ve daha çok yeraltı müzik videoları gibi çoğunlukla müzikal nitelikte dokuz farklı programı vardı ve yani hayal edebileceğiniz hemen hemen her şey örneğin Bill'in radyoda bir geçmişi olduğunu ve bu tür şeylerde bir tür ustalığı olduğunu söylemiştim. ve radyodan müzik videosuna geçmek onun için doğal bir dönüşümdü ama evet ne yazık ki personel ve organizatörler nihayet aynı anda sekiz veya dokuz programın devam ettiğini fark ettiklerinde buna hızla son verdiler ve eylemlerini kısıtladılar. Açıkçası onun böyle bir şeyi becerebildiğine şaşırdıklarını düşünüyorum ama Bill oldukça bilgili ve sahip oldukları sisteme aşinaydı  bunu aşmanın bir yolu vardı  çünkü her programın her yapımcısının bunu başarabileceğini görüyorsunuz. sözde ortak yapımcı ve bill kendisini programlarının çoğunun ortak yapımcısı yapmayı başardı evet sanırım ben kolaylaştırıcıydım sanırım birazcık ah buna ne diyorlar uh sanırım orada değil mi  bunun başka bir adı olsa da insanların haklılıklarını kanıtlamalarına yardımcı olduğunuzda evet  sanırım fatura karşılığında yeraltı müzik videoları üretmeyi kabul ederek biraz kolaylaştırıcı oldum belki de tamamen kolaylaştırıcı oldum ama bu adamın yeni DVD'leri olduğunu nasıl hayır diyebilirdim? gerçekten harika şeyler daha önce hiç görmediğim  mtv'de oynatılmayan türden şeyler gibi tamamen yeraltı rock videoları biliyorsun  bu yüzden kesinlikle bundan bir şeyler çıkarıyordum ve o sırada çok meşguldüm temelde yetişkinlik ve şimdi kiramı ödemek için iş peşinde koşmak zorundayım böylece ben ve sevgilim bir şeyler içinde yaşayabilir  ayrıca okula gidebilir ve üniversite diplomamı nispeten normal bir süre içinde kazanmaya çalışabiliriz buna Sonuçta iki yıllık üniversite ve bir tür statüyü korumanın bir yolunun olması bir tür bağlantı ve televizyon stüdyosunda bir tür sosyalleşmenin bir yolunun olması güzeldi  her ne kadar artık prodüksiyon yapacak zamanım olmasa da hâlâ öyleydim  üretmek bu doğru teşekkür ederim fatura tamam bu oldukça düzgün bir yol gibi görünüyordu evet hoşuma gitti her şey işe yaradı tamam dur tamam işte başka bir bölüm bu yüzden evet halka açık erişimde ilk takılmaya başladığımda biraz geliştirdim başıboş vahşi ve hiper aktif bir çocuk olarak ün kazandım sanırım bunun nedeni her an her yerde görülebilmemdi genellikle sadece diğer çocuklarla takılmaya çalışıyordum temelde ah kusura bakma makine temelde ses çıkardı ben  orada sadece diğer çocuklarla takılmaya çalışıyordum ya da kızlarla takılmaya çalışıyordum durum belki evet omi ya da omeglier ve stephanie ya da sadece steffy tüm stüdyonun etrafında sanki buranın sahibiymiş gibi dolaşmaktan oldukça hoşlanıyordu çoğu zaman aşağı inmek istiyordu yapımcıların kullanabileceği ve bodrumda saklanan çeşitli eşyaları kullanarak oyun oynamak veya hikayeler anlatmak için bodrumda evet en rastgele şeylerden oluşan çok ilginç bir diziydi mankenler şemsiyeler uh sanırım biri ayrılırsa oldukça iyi olur  bodrumda bir şey orada öylece kaldı insanların orada sakladığı bir katalog ya da gerçek eşyalarla ilgili herhangi bir şey olduğuna inanmıyorum bu yüzden ve evet yığınlar oldukça yükseldi ve etrafta gezinmemize izin vererek eşyaların altına saklanıp eşyaların üzerinden atladık ve  öyle ve hatta kostüm olarak kullanabileceğimiz  halihazırda olduğumuzdan daha da aptal olabileceğimiz peruklar ve çeşitli kıyafetler bile vardı elbette orada sonsuza kadar kalamazdık sonuçta ebeveyn figürlerimizle oradaydık ebeveyn birimleri istersen [Müzik ]  Steffy Shane Eden Omelier'in kızı  Lou Golden ve Ruth Golden'ın kızı ve beni iyi tanıyorsun bu yüzden epey bir süre geçtikten sonra yuvarlak duvar saatinde ya hep birlikte asansöre doğru yürüyüp arabaya bineceğimizi fark etmiştik.  stüdyoların olduğu yere kadar çıkıyorduk ya da kendimizi kontrol edemiyorsak bodrumdan birinci kata  oradan da ikinci kata kadar  o zamanlar gerçekten ve en anlamlı olan ne varsa  merdivenleri hızla yukarı çıkıyorduk. Elbette eğer devam edersek ve merdivenlerden bu şekilde yukarı fırlayacaksak koridorda koşmaya devam etmek ve sonunda stüdyo a veya stüdyo b'nin kapısını açık bırakmak ve ardından stüdyoya koşmak mantıklıydı.  ah ailelerimiz iyi olduğumuzu biliyorlar stüdyonun etrafında hızlı bir daire çizerek varlığımızın bilinmesine izin verin ve sonra tekrar kapıdan dışarı çıkın evet sanırım bu oldukça çılgıncaydı hepimiz ergenlik çağındaydık ve sanırım hiçbirimiz özellikle hiper aktif değildik. ama bir kez birbirimizin etrafında dolaşıp hiper aktiviteyi oynama şansı bulduğumuzda  bu bir nedenden dolayı çok doğaldı  ah kusura bakmayın bir nedenden dolayı insanlar bana mini horowitz diyorlardı sanırım bu takma ad stüdyo b'de üretilen yasak bölgede yeniden başlamıştı Marty Cattola tarafından hazırlanmış  sunuculuğunu kendisi üstlenmiş ve Cliff Campbell Cliff muhtemelen onun ortak yapımcısıydı hatırlayamıyorum eğer istersen gidip youtube'a bak bana neden Mini Horowitz dendiğini bilmiyorum Horowitz ne demek hmm sanırım gidip buna bakmalıyım ama bu bana taktıkları lakaplardan sadece biriydi kısa hızlı ve görünüşte her yerde olan çocuk henüz tanışmadıkları evet minibüsün tenis ayakkabılarını giyen çocuk ya da belki havada yürüyüş yapan ve kalın şapka bilirsin bir tür disket steucey evet disket şapkalar falan falan ve çılgın tişörtler örneğin sanatçının sanat eseri kedi kafalı metalika albüm kapağı resmiyle tanınır şans eseri olur [Müzik]  annem sonunda çalışırdı  mürettebat bir noktada yasak bölgeye gitti bunun ses mi yoksa kamera mı olduğunu hatırlamıyorum ama evet bunun ne anlama geldiğini biliyorsun evet bodrumda çalarken her seferinde stüdyo b'ye koşmak zorunda kalırdık Bir süre sonra anneme hâlâ hayatta olduğumu nefes aldığımı ve uzaylılar ya da buna benzer bir şey tarafından kaçırılmadığımı bildirebildim  böylece benim için kullanılan bu takma adlara ( mini horowitz gibi) o sıralarda aşina oldum.  ve zot bana Marty'nin pek çok Horowitz'i tercih ettiğini gösterdi ama çoğu kişi zot'u tercih ediyordu tabii ki ikisinin de ne anlama geldiğini ya da neyle ilgili olduklarını bilmiyordum ama hepsi bana eğlenceli görünüyordu ve bir veya iki takma ad yani evet zaman geçtikçe yasak bölge adamlarına çeşitli şekillerde katılma fırsatım oldu hatta küçük bir skeç veya skeçte başrol oynamak gibi her şeyin çılgın arayanını nerede oynayacağımı ve Marty'nin nerede buluşacağını söyleyebilirsin  krank arayan ve temelde onu j ve sessiz bob oops gibi yumruklayan bir spoilerdı umarım değildi  neredeydim ah evet ve tabii ki uçurum mütevazı bir anlatıcı gibi davranıyordu istersen buna youtube'dan da bakabilirsin muhtemelen komik şeyler sana söyleyeyim yasak bölge adamlarıyla daha fazla maceraya devam edebilirim ama bu aslında evet takma adımı aldığım dönemdi ve ah evet bu aslında gerçek bir üye veya yapımcı olmadan önceydi ve uh mürettebat üyesi ımm ve orada herhangi bir şeyin nasıl yapılacağını bilmeden önce ve temelde sadece takılıyordum evet tamam evet evet televizyon stüdyosunda takılmak benim için gerçeklikten güzel ve eğlenceli bir kaçıştı hatta sonunda bile hassas yaşta bile 10 yaşımdayken hâlâ gerçeklikten kaçmaya ihtiyacım vardı evet 1991 civarındaydı ya da mahalledeki yeni çocuklar çok popülerdi Mc Hammer Vanilyalı Buz ve İnanç artık yok nasıl olsa gidiyordum  Tucson'un Barrio Hollywood bölgesinde dördüncü sınıfa Tully ilkokuluna gidiyordum ve perişan haldeydim çünkü yine yeni bir çocuktum  üçüncü sınıf öğrencisi olduğum Corbett ilkokulundan transfer olmuştum  arkadaşsızdım çok yalnızdım ve temelde iyileşiyordum okullu olduğumu söylüyorsun temelde iyileşiyordum  buna ihtiyaç duyduğuna karar veren herhangi biri ne yapması gerektiğini söyledi çünkü bunun farkında mısın bilmiyorum ama havalı çocuklar çoraplarını yukarı çekmiyorlar  onları ayak bileklerinin etrafından aşağı doğru kıvırıyorlar  bu yüzden eğer çoraplarını giyersen  çoraplarını baldırlarının etrafına dolamak o kadar inek ki en azından o zamanlar böyle olduğunu sana bildiriyorum bu doğru ve tabii ki tüm havalı kızların yeni çocukları masalarının üzerindeki blok düğmelerinin üzerinde çocuklarını saklayacakları yerdeydi. Ortalama bir masanın gömme oluğundaki kalemler elbette bunlar ortalama düğmeler değildi hayır bunlar çok büyüktü ve peki ne diyebilirim ki sanırım her kızın büyümek için bir kalp atışına veya iki üç  dört veya beşe ihtiyacı var değil mi ?  dostum ve elbette tokat bilezikler ve takırtılar gibi diğer tüm standart şeyler bunlar ileri geri toplanan ve çok gürültülü oldukça ritmik olan toplardı zaten bunlardan herhangi birini daha az umursuyordum çünkü babamdan ayrıydım evet o vardı  yaklaşık son bir yıldır aşırı içki içiyordum ve son 10 yıldır onunla birlikte büyümüş olmak benim için gerçekten korkunçtu onun komik hallerine alışmıştım yani demek istediğim bunu yapması güzeldi akşam veya öğle yemeğinde bana makarna ve peynir kahvaltıda yumurta yapması güzeldi beni okula götürmesi ve annemin beni okuldan alması güzeldi ya da okula gitarını getirmesi güzeldi göster ve anlat ya da biliyorsun annenle baban iş günü için ne yaparlar o meslek gününe ne ad veriyorlarsa evet anaokulunda şunu söylemek güvenliydi elbette ki ben şüphesiz oradaki en havalı ve en şanslı çocuktum babam gökkuşağının üzerinde bir yerde öyle hit sayılar sergiledi ki ve la bamba yani evet kabul ediyorum babamla her zaman eğlenceli değildi ve oyun değildi hayır sanırım teknik olarak akıl hastasıydı ve teknik olarak derken temelde demek istediğim ihtiyacı olduğunda şehrin her yerindeki akıl hastanelerine yatırılmasıydı. Tucson Psikiyatri Enstitüsü'nden Lark Kino ve onu götürebilecek herhangi bir yer bilmiyorum eminim ki onun  gitar  piyano ya da her ne varsa çalarak şarkı söylemeye başlamasının uzun sürmeyeceğini tahmin edebilirsiniz.  orada ve tüm ekibin ve sabrın onu paramparça etmesi için çabalamalarını sağlamak  her ne kadar giriş yaptığında bağırıp çağırmaktan çılgına dönmüş ve öfkeli olmaktan aşırı dozda ve tamamen sarhoş olmaya kadar her yerde olabilirse evet o uh babacığım oldukça strese girebilir yani müzik çalmak pek de istikrarlı bir iş değildi yani bazen işler iyi gidiyordu bazen de o kadar iyi değildi ve genellikle onun ne kadar deli olduğuna bakarak işlerin nasıl gittiğini anlayabilirdiniz elbette annemin onun bir teorisi vardı. Onun kendi kendini yenilgiye uğratma alışkanlığı vardı; eğer çok iyi şeyler yaparsa ya da büyük başarıya çok yaklaşırsa gerçekten süper yıldızlığa ve inanılmayacak zenginliğe ulaşmadan önce kendini sabote etmek zorunda kalacaktı ama bu onun kişisel görüşüydü ve kişisel olarak sadece onun fikriydi.  Onun tutumunun  ister yıkıcı olsun ister olmasın gerçek komplo kurmak veya kendini kontrol etmekten ziyade genellikle daha ikinci dereceden olduğunu düşünüyorum ama evet sadece size biraz fikir vermeye çalışıyorum çünkü o yıl bloktaki yeni çocukların yılı bir yıldı.  benim için çok yalnız biri zaten bunun büyük bir kısmını onsuz geçirmiştim ve hatta annemle birlikte bir kadın sığınma evinde biraz zaman geçirmiştik burada aslında ondan saklanıyorduk çünkü gerçekten iğrenç kaba korkutucu telefon mesajları bırakmıştı. sarhoşken evin telesekreterinde evet mutlu bir sarhoş değil ne yazık ki daha çok aşırı içici ve inanıyorum ki çoğu insan aşırı içki içtiğinde sonuçların en iyi ihtimalle tahmin edilemez olduğunu ve genellikle içen ve içenlere zarar verdiğini rahatlıkla söyleyebilirim.  ortalıkta da özellikle bayılmak aşırı içki içme denkleminin bir parçasıysa bazen babamın durumunda olduğu gibi  o yüzden doğal olarak o çılgın hıçkırıklardan saklandığı için annemi suçlamadım hayır sanırım ilk başta bunun mantıklı olduğunu düşündüm ve öyleydim Ulaşılamaz olduğum için çok mutluyum onu hayatımda gördüğümden daha korkutucuydu ki bu çok şey anlatıyordu ama hiç kimse tamamen kötü değildir ve tabii ki zaman geçtikçe onun komik ve yardımseverliğini özledim ve ben de özlemiştim.  baba [Müzik]  yani evet okuldan televizyon stüdyosuna kaçmak  burada beni gerçekten tanıyan ve bana patronluk taslamayan arkadaşlarımla oynamakta ve hepsi çok benzersiz olan tanıdık yetişkin arkadaşlarımla ve yapımcılarla takılmakta özgürdüm ve kendi açılarından ilginç eğer oynamayı bırakırsam ve dikkat etme zahmetine girersem  o zaman ilk gerçek kaykayımı da edinmiştim evet tahmin etmişsinizdir  babam bana kaykay yapmayı birkaç yıl önce öğretmişti ama o bir muz tahtasının üzerindeydi ve gerçekten annemin doğum günüm için puan kazanmasına yardım ettiği dünya endüstrileri jeremy klein süper mario destesi ile karşılaştırıldığında cılız  berbat küçük bir şeydi evet sanırım o zamanların inişleri ve çıkışları vardı  bu kesin özellikle ben tepelerde bir aşağı bir yukarı kayarken ah evet hoşuna gitti bu biraz komik doğru güzel küçük evet peki sanırım ayrılığımız sonsuza kadar süremezdi aslında sadece bir yıl kadar babamın hastanede olduğu haberini almıştık evet doğduğum hastane görünüşe göre o  oradaydı çünkü neredeyse ölüyordu arkadaşları ve komşularıyla yaşadığı yerde içki içiyordu ki bu görünüşe göre geçen yılki alışkanlığıydı ve bu alışkanlık kanayan bir mide ülserine yol açmıştı ve aslında vücudundaki tüm kanı kusmuştu Eğer ağzınızdan bir su çeşmesi gibi fışkırırken sadece sekiz yarım litrelik bir miktar olduğuna inanabiliyorsanız bu o kadar da fazla değil neyse ki komşusu ve arkadaşı Scott sanırım bir ambulans çağırmıştı ve neyse ki o ambulans hızlı ve neyse ki  Hastanedeki doktorlar kan nakli kanıyla dolu balonları hızlı bir şekilde kullandılar çünkü eğer öyle olmasaydı klinik olarak öldüğü 30 saniyeden daha uzun bir süre boyunca kesinlikle ölmüş olacaktı  çünkü biz bunu  duyduğumuzda muhtemelen sonsuza kadar ölmüş olacaktı.  o küçük haber hakkında konuştuk ve onu ziyaret etmemiz gerektiğine karar verdik aslında bu noktada neredeyse ölü bir hastane yatağında bir tehdit olamayacağına karar verdik ki bu da elbette ondan uzak durmamızın ana nedeniydi.  Geçen yıl ilk başta nasıl bir karışım hissedeceğimi bilmiyordum ama hastane odasına gittiğimizde kapıdaki numarayı okuduktan sonra onu gördüm ve dedi ki koşarak yanına gittim ve ona sarıldım hastanedeki hasta yatağının üstüne çıktım ve baba seni baba seni baba seni babacığım diyerek ağlamaya başladım baba seni özledim bu yüzden birleştik ve bir kez daha bir araya geldik temelde yollarımızı çok uzun süre ya da kötü sebeplerden dolayı asla ayırmamak için işler bir daha kötüye gitti  dördüncü sınıfın sonlarına doğru benim için daha az yalnızlık ama beşinci sınıf için yeni bir okula transfer olduğumda elbette tekrar yalnız kalacaklardı  yani evet beşinci sınıf için resmiydi ben tam anlamıyla bir patenciydim dostum eğer giyersen Santa Monica Havayolları kaykay şirketi gibi çılgın kıyafetler  önünde Charles Manson'ın olduğu tişörtler  kısa diyelim ama her şey olan gevşek şortlar ve hatta dizlerime kadar Dr. Martin savaş botları bile kaç delikli olduğunu hatırlamıyorum. ama eminim biliyorsundur çünkü sen çok iyisin zaten okulumda benden çok daha büyük olan ortaokul öğrencileri dışında hiç kimse bu şekilde giyinmezdi evet bu ilkokulda onların da 7. ve 8. sınıf öğrencileri vardı ve dostum o çocukların mohawk saç modelleri ölü kennedy tişörtleri ve evet tam bir serseri olduğunu sanıyordum oğlum  sana söylüyorum  beşinci sınıftayken orada bir grup kareyle takılıyormuşum gibi hissettim orada dalga geçilme ihtimalim daha yüksekti harika konularım ve tarzım için iltifat almak yerine evet ama sanırım utangaçtım ya da belki de okul programı yüzündendi bilmiyorum o ortaokullu çocuklarla hiç takılmadım hayır şimdi bir nevi onlara bağlı kalıyordum  kendi notum ve sanırım bunların hiçbiri gerçekten önemli olmazdı çünkü yeni çocuk olmak benim için hemen hemen her zaman garantili bir serseri yolculuğudur i arkadaş edinmek benim için zaman alır görünüşe göre sanırım utangacım belki ben ya da belki ben  bilmiyorum ama evet tam teşekküllü bir kaykaycı olmak yine de güzeldi çünkü kaykaycı tavrım temelde beni mutlu etti ve sony disk adamım da kesinlikle aynısını yaptı özellikle de yanımda taşıyacağım pille çalışan hoparlörler bilgisayar hoparlörleri öğle yemeği kutusu tipi bir çanta ve balık kılçığı ve artık çok aşina olmadığım Faith no more gibi harika patenci şarkılarımı dinle o zamanlar çok aşina olduğum kırmızı acı biberleri zaten iki kompakt disk edinmiştim ilk ve benim olan abbey road ep'm  muhtemelen her gün çaldığım anne sütü albümü ve sanırım resmi anladınız [Müzik] [  Müzik]  yine de pek bekleyemedim ya da bilmiyorum oradan defolup gitmem ve geri dönmem gerekiyordu. gerçek arkadaşlarımla takılabildiğim ve evet yapımcılığa geri dönebildiğim televizyon stüdyosu çünkü o noktada tam teşekküllü bir üye olmuştum ve yapımcılık  kurgu ve sahada kameramanlık yapıyordum ve aslında sadece eğleniyordum aslında iki tane almayı başardım o dönemde yapılan kaykay odaklı yapımlardan ilki yerel bir kaykaycı olan isimsiz patenciler ve gençlik temelli bir tür belgesel temel olarak çocukların günlük olarak neler yaşadıklarına dair bir fikir veriyordu. nerede kayıyorlar ya da [Müzik]  uh bu sorun olmaya başladı ve temelde başka neler yaşadılar temelde şaşkınlığa uğradılar evet dostum ama reşit olmadıkları için mozaik ve posterleştirme gibi çeşitli video grafik efektlerini kullanarak kimliklerini gizledim ve sonra onlara odaklanmak için onlara odaklandım  Röportajdan sonra kaykay tipi bir müzik videosu olayı çok eğlenceliydi ve annem röportaja yardım etti  herkes kamerayı taşımama yardım etti ve aslında bana yardımcı oldu ve bunu yaptığı için o kadar minnettardım ki o gün bunu yapmayı hiç istemedim  sona erdi ama güneş batmaya başladığında ve patenciler Tucson Kongre Merkezi'nde turuncu konilerin üzerinden geçmeye başladığında  onu aramanın zamanı gelmişti ve ben de oasis ödülleri yerel kamu erişim ödülleri için tam zamanında girmeyi başardım O yıl yapılan ve gösterime giren en iyi yapımları onurlandırmak için yapılan töreni aslında kazanamadım ama sadece adımı duymak harikaydı ve herkesin benim isimsiz patencilerin yapımcısı olduğumu bilmesi tamamen harika radikal  cesur ve iliklerine kadar kötüydü.  diyelim ki ve evet  dünya rekorları sahibi Christian Hasoy'un guinness kitabını içeren organ öğütücü kaykay turu yaptıkları tüm yerlerin şehir merkezindeki performans merkezine gitmem sadece bir yılımı aldı. yarım boruda en fazla hava kutsal wow ve bill danforth ve eddie radagi bill danforth  eziyet kaydırağını oymayı becerebilen ve temelde her yerde her şeyin etrafından dolaşabilen üstün bir sokak patencisiydi  ve eddie radagi halka açık kaykayıyla bir girişimciydi adı verilen şirket tabii ki christian hasoy'un da bu sıralarda msj veya sütlü kaykay ürünleri şirketiyle yeni bir girişimci haline geldiğini unutmayalım evet bu harika radikal herifler turları için şehir merkezindeki performans merkezinin içine yarım boru kurmak zorunda kaldılar ve bunu filme almam lazım oh evet ve her biriyle röportaj yapmam gerekiyor  yine radikal demek istemiyorum ama kahretsin  onlar radikal her radikal patenciyle de annemin yardımıyla röportaj yapmam gerekiyor  bir kez daha vay be ne  havalı bir anne  evet dövmeli gömleksiz görünümüyle nam salmış Bill Danforth'la röportaj yapmaya çalışmak çok eğlenceliydi klipsli yaka mikrofonunu nereye koyacağını bilmiyor  sadece göğüs ucu halkasını kullanmamızı önerdi ki bu gerçekten mükemmel bir şekilde işe yaradı ve evet youtube'da var  bak bakalım  yukarı oh evet ve işte buradayım 30 yıldır hâlâ bundan bahsediyorum sanki taşaklarımda kıl çıkmadan önce yaptığım bir şey için bir tür baş belasıymışım gibi [Müzik]  peki ne diyebilirim ki bir süre için oldukça baş belasıydım  ergenlik öncesi ergenlik öncesi fna kay ya da öl [Müzik]  tamam bu altıncı sınıfı terk etmekten bahsettiğim bölüm  evet altıncı sınıfa geldiğimde yeni okuluma bir nevi uyum sağlamaya başlamıştım aslında dördüncü sınıfın sonundan beşinci sınıfa kadar sürdü ve evet şimdi altıncı sınıfa kadar muhtemelen bir okulda geçirdiğim en uzun süre veya en uzun süre ve en sıralı  arka arkaya en ardışık sınıflar evet sanırım hissettim  sanki belki de uyum sağlamaya başlıyordum bu çok zor değildi sanırım sadece birkaç çocuk grubu vardı ya da alt kültürler vardı temelde genellikle turbografx hakkında konuşan inekler vardı 16 splatterhouse gibi 16 oyun ve bence cesur keith  bu da bilmediğim başka bir şey değil miydi çünkü turbografx16'm yoktu bu da bonk'un macerası hakkında konuşmayı biraz zorlaştırıyordu evet yani uh inekler dışında orada başka kimler vardı ah kötü çocuklar evet öyleydi'  büyük bir sınıfta hayır temelde bir avuç inek vardı bir avuç kötü çocuk ve sonra tabii ki kızlar da vardı ama evet eğer erkeklerle takılacaksam bu kötü çocuklar olurdu çünkü inekler oyun oynamazdı  video oyun sistemim ve bilmiyorum sanırım bu bende bir nevi onları kızdırmak istememe neden oldu ve onlara zorbalık yapmayı biliyorsun ki uh biliyorsun şans eseri kötü çocuklar bunun oldukça havalı olduğunu düşündüler ve git benim doğal kıskançlığımı ve öfkemi anla harika noktalara çevrildi güzel yani havalı çocuklar altıncı sınıftaki sigara içmeye zorbalık yapmak dışında ne yaparlar elbette evet  paketleri sakladıkları zamanlarda yerel revco eczanesinde tezgahtan nasıl bir paket alacağımı çözmüştüm tezgahın üstünde buna inanabiliyor musun evet hayır her zaman tezgahın arkasında tutulmazlardı ama hey uh buna  ne diyeceğimi bilmiyorum gerçekten buna inanmak hala zor ama hey en azından sprey ağız spreyi de kolaydı  çalmak da çünkü [Müzik]  peki diyelim ki sigara içen birinin nefesine yakalanmayı göze alamazdım yani 12 yaşında bir altıncı sınıf öğrencisi gibiydim  bu çılgınlık olurdu  çünkü gizlice bu uh bölgesine kaçardık.  oyun alanı hiçbir şey için kullanılmayan bir binaya benziyordu küçük tuğla bir binaydı bilmiyorum duvarın diğer tarafına geçip gölgede sobalarımızı şişirerek takılabilirdik bazen develer bazen marlboroughs um bir düşüneyim o diğerleri neydi uh sanırım m ile başladılar uh metal buluştular gibiydiler bilirsin Philadelphia'da güneşli günlerde neyi sevdiklerini Charlie bazen tişört giyiyor um oh evet ve başına buyruklar vardı  bilirsiniz her türlü bu temelde bulabildiğim her şey ama uh sobalarımızda şişip doğal olarak çok fazla öksürmemeye çalışırken kötü çocukların kötü fikirler ortaya çıkaracağını bilirdiniz ve tabii ki bayılma oyunu da bunlardan biriydi. Ellerini boynuna koyduğun ve eğildiğin  nefes nefese kaldığın ve bayılıncaya kadar bunu yaptığın hakkında öğrendiğim şeyler ve sonra aslında arkadaşların da gelmene yardım ediyormuş gibi ben aslında bunu hiç yapmadım hayır sadece kibarca reddettim  diye sorarlardı hey  sen de gelmene yardım etmemi ister misin jj ben de şöyle derdim  hayır şu anda bunun için zamanım yok sınıfa sersem bir şekilde geri dönmek istemiyorum bu yüzden bu konuda sorun yaşamadılar  ama şunu söylemeliyim ki bu çocukların bir an orada durup sonra bayılıp düşmeleri oldukça ürkütücüydü ama eğlenceli olduğunu söylediler hala tam olarak bilmiyorum ama her neyse  bir şekilde başımız asla belaya girmedi sanırım bu bina işe yaradı evet kötü çocuklar için güzel günler ve güzel zamanlar ama kötü olmak her zaman bu kadar uzun süre iyi olmaz çünkü bahsettiğim gibi bu altıncı sınıftan ayrıldığım yıl olacak evet bıraktım tamam  çünkü okul yılının sonuna doğru fotoğraf gündüzleri yerde yerde yaklaşık yedi dolarlık bir para zarfı buldum evet ve onu saklayacak ve okuldan sonra 7-11'de tercihen en az bir taneyle video oyunları oynayacaktım  Kötü çocuk arkadaşlarımdan yani  atari makinesinde tek başına sokak dövüşçüsü oynamak ne kadar eğlenceli  bu yüzden ayağımı hızla zarfın üzerine koydum ve zarfı bana çok yumuşak bir şekilde yaklaştırdım ve sonra ayakkabılarımı bağlamak için eğilip cebime koydum. İlk gördüğüm kötü çocukta bir arkadaşıma yaklaştım ve hey bak ne buldum dedim zarfı cebimden bir iki santim kadar çıkardım ve sonra tabii ki arkadaşım şöyle dedi  ben de ne alıyorum?  fotoğraf çekildi ben de ah hayır bu benim zarfım değil diyor ve o kimin olduğunu söylüyor ve bilmediğim tek şey benim ve o korktu ve kötü bir çocuk olarak gerçekten korkmuş görünüyordu çünkü ben o kadar da korkmuyordum ama evet paranoyaklaştı ve yakalanmadan önce o hendekten kurtulman gerektiğini söyledi ve ben de yakalanmayacağımı 7-eleven'da video oyunları oynayacağımı belki soda ve biraz cips alacağımı söyledim belki bir şekerleme de olabilir senin sorunun ne ah tatlım bu çocuk çok fenaydı ve dedi ki ahbap o adamdan kurtulmalısın ben onunla görünemem  gidip sana anlatacağım ve uh oh her şey  birdenbire neden bu kadar korktuğunu ve paranoyak olduğunu anladım çünkü ben de aynı şekilde hissediyordum evet ben de birdenbire dehşete kapılmıştım ama aynı zamanda sinirlendim arkadaşıma dedim ki hey bekle yavaşla söylemeyeceksin  bana bunu neden yaptın ve diyor ki çünkü yakalanacaksın ve seninle başım belaya girmeyeceğim neden başımın belaya gireceğinden bu kadar emin olduğunu bilmiyorum bile  Aklımdan geçti bu konuda çok kurnaz olduğumu düşündüm bu yüzden ona benden bahsetmesen iyi olur  yoksa pişman olursun dedim ama o noktada artık çok geçti sırtı dönüktü ve koridora doğru koşuyordu.  Monitörü açıp erkekler odasına gidiyorum ve buna inanamadım bu yüzden hızlıca düşünüyorum ne yapacağım ne yapacağım ah kahretsin ne yapacağım ne yapmayı planladığını görmek için onu takip etmeye karar veriyorum ne yazık ki koridor monitörü  Aynı anda sadece bir çocuğun tuvalete gitmesine izin veriliyor bu yüzden o diğer koridordan çıkana kadar beklemek zorunda kaldım ve monitör şunu gördü ah oğlum banyoya koştum ve bir bölmeye girdim ve aniden ellerimin titrediğini fark ettim ve arkadaşım ortalıkta görünmediği için çıldırdığımı başımın belaya gireceğini ve beni suçlayacağını belirtmişti ve zil çalana ve geri dönmem gerekinceye kadar tam anlamıyla sadece birkaç dakikam vardı  sınıfta oh oh oh hayır pekala başımı belaya sokmayı göze alamam bu işlerin yolu bu değil bu yüzden kilitli bölmede dururken mantıklı olan tek şeyi yaptım zarfı tuvalete düşürdüm sifonu çekmeye çalıştım başarısız oldum çünkü zarf bir nevi kasenin içinde kalmıştı ve ben de ikiye ayırdım evet birisinin tuvalette yüzen o para dolu zarfı bulması uzun sürmedi ve elbette salon sorumlusu bunun çocuklardan biriyle bir ilgisi olduğunu biliyordu. yakın zamanda tuvalete giren kişi tabii ki doğru tahmin edin ben ve arkadaşım müdürün ofisine ne çağrıldık çünkü paradan ya ben ya da o sorumluydu ve sanırım paranın ikisine de ait olmadığını anlayabilirlerdi. Zaten çekilmiş fotoğrafları düşünürsek  hiç kimsenin bir zarfı olmamalıydı ve ikimizin de o zarfın üzerinde adı yoktu yani evet bunu almamalıydık ve ikimiz de olmasa birimizin başı büyük belaya girecekti.  bize bir şekilde onu yeterince iyi suçlamayı başardım çünkü sonunda müdür babasını çağırdı ve babası da onu gözümün önünde azarladı evet onu ağlatacak kadar azarladı o noktada içimden gülümsemek geldi ama Kendi kendime düşünerek kontrolü sürdürdüm o küçük ispiyon [ __ ] alacağı şey bu evet  açık olduğumu düşündüm ve bunu gerçekten kötü bir çocuk gibi bir tarzda yaptığımı düşündüm tek sorun sonunda sınıfa geldiğimde ve sonunda ne zaman geldiğimi düşündüm.  insanlar  diğer öğrenciler olanları duyduğunda ve bir şekilde benim aslında bir yalancı olduğuma ve diğer zavallı çocuğun benim ve paramın hırsızlığı yüzünden acı çektiğine karar verip anladıklarında diyelim ki bütün sınıf bana verdi  pis bakışlar kaşlarını çatıyor ya da beni görmezden geliyor başka tarafa bakıyor ben yokmuşum gibi davranıp kendimi pislik gibi hissettiriyor diğer çocuğun yanında nasıl olabildiklerini gerçekten anlamadım yani o da kötü bir çocuktu  biz sigara içerken bizimle takılırdı ve yani bilmiyorum her zaman sigara içmezdi sanırım o biraz huysuz  yarı kötü bir çocuktu bir nevi korkak evet [ __ ]  bu pisliği çevirmişti  ders bana karşıydı ve kendimi zor hissediyordum ve mezuniyete nasıl ulaşacağımı bilmiyordum bu berbattı gerçekten zordu gerekirse kimseden kalem bile ödünç alamazdım yani cidden beyler ben alıyordum  soğuk omuzlu kötü ağızlı görmezden gelindi ve uzun süre dayanamayacağımı biliyordum ve anneme gitme zamanımın geldiğini söyledim oradan çıkmam gerekiyordu sıcağa dayanamadım bu yüzden annem bu konuda pek heyecanlanmadı ama elbette para olayını biliyordu  konuyu tartışmak için müdürün odasına çağrılmıştı ve tabii ki o da benim de müdür gibi masum olduğumu düşünüyordu bu yüzden sınıfın benim suçlu olduğumu düşündüğünü ve bana öyle davrandığını söylediğimde  suçluydu ve bunu benim için imkansız hale getiriyordu sanırım kendini kötü hissetti ve oraya devam etmemin imkansız olacağını anladı o yüzden güle güle altıncı sınıfa pekala artık devlet okulu olarak bilinen o rahatsız edici şeyden kurtulmuştum ya da devlet okulu sistemi evet bundan sonra ne olduğunu tahmin edebileceğinize bahse girerim ama daha fazla TV stüdyosu hikayesine derinlemesine dalmadan önce haydi kötü bir çocuk olarak aşamamı tamamlamayı bitirelim çünkü görüyorsunuz ki temelde kendimi gönüllü olarak okuldan atmıştım ve evet  gerçi o noktada sigara bağımlısıydım ve yine de evet kaykay tabelası olmasa da olmasa da her yerde kaykay kullanıyordum ve evet temelde uh evet öyleydim sanırım bu standartlara göre oldukça kötü bir çocuktum ama o günler zaten standartlar fırsat buldukça mortal kombat oynuyorum evet uh biliyorsun bu oldukça doğal bir ilerlemeydi çünkü hey babam her zaman kırbacı şaklatan kişi olmuştu tabi istersen  ya da daha doğrusu kemerinin sadece kemerinin çıtırtısı bile yeterliydi hayatımın çoğunda beni düz ve dar yolda tutmak için itaat etmek ve takip etmek ve evet iyi bir çocuk olmak ayrılana ve temelde ayrı yaşamaya devam edene kadar çok doğaldı çünkü babamla yeniden konuşmaya ve görmeye başlamış olsak bile ailemin bir daha asla birlikte yaşamayacağını biliyordu evet bu sefer çok çılgına dönmüştü annemi biraz fazla zorlamıştı ve hâlâ bir aile olmamıza ve birbirlerini hâlâ çok sevmelerine rağmen bu işe yaramayacaktı birlikte yaşayamıyorlardı bu çok fazlaydı bu yüzden o ortalıkta olmadığında kötü bir çocuk olmak kolaydı yani ben bir nevi kötü bir çocuk olmayı istiyordum o ortalıkta olmadığı için biraz kızgındım i Kötü bir çocuk olmak biraz üzücüydü  bu hoş bir duyguyu dışa vurmanın güzel bir yolu ama sanırım bu sonsuza kadar sürmeyecek çünkü özellikle bir keresinde annemin bir televizyon programı üzerinde çalıştığını hatırlıyorum sokağın karşısındaki kafedeydim kaldırımda oturmuş sigara içiyorum evet beni kimin gördüğü umurumda değildi ne yapacaklardı beni anneme ispiyonlayacaklardı o onlara inanmayacaktı artı naneli sprey nefes spreyim vardı ama şaşırtıcı bir şekilde babam üzerime yürüdü  birdenbire  kıçımı patlatmaya çalıştım  sanki söndürecekmişim gibi bir hareket yaptım ama sonra ne söylediğini  ne istediğini fark edip tüm durumu bağlamına oturttuktan sonra sigaramı tuttum  elimde ve cebimden paketimi çıkardım sert paketin kapağını açarak bir ocak almasına izin verdim ve sonra kapağı tekrar kapatıp bol şortumun içine koydu sonra bana ışığım olup olmadığını sordu ve evet vardı  bazı kibritler hayır henüz tam olarak öğrenmemiştim uh atlamayla başlamayı ya da biraz kaz [ __ ] ya da maymun [ __ ] ya da her ne diyorsa temelde kirazla sigara yakmayı henüz öğrenmedim bu yüzden ona kibritlerimi de verdim ve yani biz sadece  orada öylece takılıp üflemek garipti çünkü biliyorsun o o sırada sigara içmiyordu sigara içmiyordu sanki neredeyse ölüyordu bu kötü bir fikirdi değil mi ama yine de sanırım bu bir  benim için de kötü bir fikir ama biraz takıldık ve o da sigara içenlerin yaptığı gibi sardı ve sana ne kadar süredir nefes aldığın gibi sorular sordu ve ben de ona tiz küçük çocuğumda çok uzun olmadığını söyledim ses ve o bana cevap verdi dedi ki evet dedi ben de bunu çok komik buldum yani küçük bir çocuk küçük bir çocuk ne kadar süre sigara içecek  kabul ediyorum babacığım o biraz farklıydı bilirsin müzisyen olarak ve hatırladığım tek şey onun en sevdiği hikayelerden biri Kaliforniya'da Venedik sahilinde yaşarken nasıl tahta kaldırımda yürürken yerel bir yerelden ya da bize bir hit karşılığında beş dolar gibi bir lsd satmayı teklif ettiğinle ilgiliydi evet birdenbire aşağılık bir herif ortaya çıkıyor ve diyor ki hey millet  asit ihtiyacınız var beş dolarlık bir ödül aldım ve babam her zaman ah hayır  teşekkürler ihtiyacım yok dediği hikayeyi anlatırdı ama ben de öyle mi diye cevap verdim  tamam şimdi hadi biliyorum belki 10-12 yaşlarında kötü bir çocuktum ama o venedik plajı hikayesi yedi ya da sekiz gibiydim ve gerçekten ne söylediğimi bilmiyordum sadece yetişkinlerden duyduklarımı tekrarlıyordum  etrafımda televizyon filmleri hakkında falan diyorsun ama senin anlatabileceğin hikayeyi anlatma şekli oldukça komik  oldukça esprili olduğunu düşünerek bundan keyif aldı  bu yüzden evet biz sadece kıçımıza şişirmeye başlamışız gibi sen yetişmeyi biliyorum  çünkü annenin seni bunu yaparken yakalamasına izin vermesen iyi olur  o gerçekten hayal kırıklığına uğrar onu incitmek istemezsin  değil mi ve ben ona elbette hayır bayanı asla incitmek istemem dedim.  bu bana profesyonel ve amatör kaykaycıları filme almamda yardımcı oldu hayır hayır annemi incitmek istemem beni tehlikeli bir ortamdan hızla çıkaran kadın o ortam zamanı uygun göründüğünde okullu olmak bana sorgulamadan veya tereddüt etmeden güvenmek ah çok evet ben  yalan söyleyemedim ona hayır dedim onu ​​ incitmek istemem ve o da bunun iyi bir şey olduğunu söyledi annene karşı her zaman iyi olmalısın ve sanırım bu ergenlik çağında içtiğim son sigaraydı ama evet öyle görünüyor  Kötü çocuk günlerim sona eriyordu ve bu da televizyon stüdyosunda para kazanmakla meşgul olacağımı ve programlara mümkün olan her şekilde yardımcı olacağımı düşünürsek çok mantıklıydı çünkü genellikle bir kameraman veya ses elemanı olarak gönüllü olabilirseniz veya  Hızlı bir şekilde 10 dolar kazanabileceğiniz bir çimen vadisi değiştirici yönetmeni bile karakter oluşturucu kişinin her zaman 10 dolar değerinde olduğu gibi görünmüyordu ancak kredilerin genellikle  karakter oluşturucu operatörünün çok az gerçek çalışmasını gerektiren bir diskete kaydedildiği göz önüne alındığında  o zamanlar evet orada burada 10 dolar kazanmak iyi bir raketti hatırlıyorum bir ay bir çocuk için oldukça iyi olan yüz doları cebe indirmiştim evet ve bazen bu parayı atari salonuna götürebiliyorum çünkü artık ailem temelde bölünmüş durumdaydı eğer babamla vakit geçirmek istersem  diyelim ki benim evimde değildi bu yüzden vakit geçirmenin uygun ve iyi bir yolunu bulduk alışveriş merkezindeydik ya da genellikle alışveriş merkezinin galeri kısmı olarak anılırdı.  yemek yiyebileceğiniz yerler vardı  içinde birkaç atari oyunu olan bir sinema salonu ve hatta yemek alanı yerlerinin yanında gerçekten tam teşekküllü bir atari salonu vardı yani evet bazen babam beni sinemaya götürürdü  diğer zamanlarda ben onu dışarı çıkarırdım  çok güzeldi  biz sadece bunun gibi birkaç adamdık  biliyorsun takılıyorduk itiraf etmeliyim ki o hala benim babamdı ve joystick'e her adım attığımda ve çeyreklik attığımda bana tezahürat yaptığını görebiliyordun onu fena dövdüm evet rakiplerime pis bakışlar attı ama biliyorsun bu aslında benim avantajıma oldu çünkü ekrandan hiç bakmadım ah evet kabul ediyorum salak gibi davranmıyoruz tam tersine rekabet  alışveriş merkezi atari salonu oldukça sertti demek istediğim  makineye ulaşmak bile zorluydu eğer çeyrekliğinizi oynamak istediğinizi belirtmek için çıkıntının üzerine koyarsanız  siz  bakmıyorken birisi onu kapmazsa şanslısınız demektir. eğer dikkatli olmasaydın ama babam işlerin yolunda gitmesini sağlamak için oradaydı ben atari salonunda asla çok fazla acı çekmedim hayır aslında oldukça harikaydı özellikle de sokak dövüşçüsü mortal kombat ve hatta ilkel öfke virtua savaşçısı deli köpek mccree'nin olduğu o altın çağda Tanrım double dragon donkey kong ve donkey kong jr pac-man gibi eski favorilerimden bahsetmeme bile gerek yok  bir sürü harika oyun piyasaya çıkıyordu ve aslında eğer seçeneğim veya şansım olsaydı bütün günümü atari salonunda geçirebilirdim ama genellikle  filme gitmemiz gerekiyordu biliyorsun sonuçta bir programları var ve evet bir bakıma bu zamanlar aslında babamla büyümekten neredeyse daha iyiydi ama ister inanın ister inanmayın amcam  erkek kardeşi orada bir yapımcı olurdu. tv stüdyosundan çok geçmeden ve evet bir kez daha başka bir yakın arkadaşımı kazanmak için on dolar daha çalıştırmam gereken başka bir şovum vardı tanıdığım başka bir yapımcı evet evet oldukça sıkı sıkıya bağlı bir topluluktu diyebilirsiniz ama gerçekten Benim için önemli olan tek şey bir yapımcı olarak ne yapacağımı bulmaktı çünkü gerçekten orada bir demirbaş gibi olmak istiyordum ve bunu yapmanın tek yolu programa uymaktı evet eğer canlı bir program almak zorundaydın  orada herhangi biri olacaktı sanki evet önceden kaydettiğiniz programlarınızı bir araya getirmek kablolu yayın için planlananları almak gayet iyi ve şıktı sanırım biliyorsunuz ama her zaman orada olup programlar üzerinde çalışan insanlar için canlı programlar yani enerjiyi heyecanı sosyal sahneyi karşılaştırmadı ve diyelim ki kendi şovumu yapmam gerekiyordu ne yapacağımı bulmam gerekiyordu ve bunu nasıl yapacağımı bulmam gerekiyordu.  hızlı çünkü dostum yaşlanıyordum zaman uçup gidiyordu gerçekten geleceğin neler getireceğini bilmiyordum bu yüzden kablolu yayın planlaması için kolaylaştırıcı randevusu almaya karar verdim ve bana atanan canlı program bloğu bana tabii ki hala hiçbir fikrim yoktu  ne yapacaktım ama hey en azından randevumu planladım biliyorsun sana söyleyeyim bir kitap yazabilirim aslında tüm farklı programlar deneyimler ve her şey hakkında konuşarak bir kitabı doldurabilirim sadece konuşarak bir kitabı doldurabilirim  diğer yapımcılar hakkında personel sadece halka açık televizyon stüdyosundaki her şey ama bu orijinal yayıncı hakkında bir kitap o yüzden orijinal yayıncıya odaklanmaya devam edeceğim ne diyebilirim ama ah dostum televizyonda öyle bir sahne vardı ki  stüdyoda o kadar çok farklı  farklı fikirler vardı ki farklı türde insanlar vardı mesela nasıl uyum sağlayacağını bulmak özellikle de çoğunun yaptığı şeyleri çözmeyi veya yapmayı sevmeyen bir çocuk için tam zamanlı bir iş olabilir. bu programlar sanırım belirli bir sahnenin olup olmadığını veya televizyon stüdyosunda belirli bir alt kültürün olup olmadığını belirlemenin en iyi yolu ile ilgiliydi eğer izleyiciler olsaydı evet beni duydunuz mu?  Bir gösterinin belirli bir çekimi sırasında izleyiciler arasında insanlar vardı  bu  gerçek bir sahnenin veya alt kültürün olup olmadığına karar vermenin iyi bir yoluydu ve çevremde olup biten farklı sahnelerden birkaçını zaten çözmüştüm. Ah daha popüler sahneler  orada burada para karşılığında memnuniyetle üzerinde çalıştığım  hatta orada ekip üyesi olarak ilk başladığımda bazen ücretsiz olarak üzerinde çalıştığım dini programlardı ama o kadar çok farklı program vardı o kadar çok farklı din o kadar çok farklı insan vardı ki hepsi kameranın önüne çıkıp topluluklarına kendi dinlerinin en iyisi olduğunu göstermeye çalışıyorum ve ellerinden gelen herkesi bu işe dahil etmeye çalışıyorum ve ben ciddiyim hristiyanlar echists yahudiler müslümanlar hatta tavşan krishnaları bile görüyorum gerçi daha fazla hari krishna görmüştüm aslında stüdyoda kasetten ziyade evet bu kesinlikle bir yapımcı olarak dikkate alınması gereken özel bir programlama türüydü ama bunu yapmayacağımı biliyordum yani evet daha önce kiliseye falan gitmiştim ama ben  oraya çıkıp bir kameranın karşısına çıkıp bir saat boyunca bu tür şeyler hakkında konuşmak istiyorum ah hadi yarım saat bile yapamadım bunu beş dakika yapabilseydim ne mutlu bana yani muhtemelen Paskalya ve Noel hakkında tekrar tekrar konuşurdum  ne demek istediğimi anlıyorsun ama yine de ortalıkta kesinlikle başka fikirler dolaşıyordu yani zafer için kenevir gibi bir şey vardı  yasallaştırılmış kenevir türü bir havası vardı  ve kenevir mitingleri gibi videoya kaydedilen ve daha sonra yayında gösterilen programlar devam ediyordu ve ardından insanların arayıp sigara içmenin ne kadar harika olduğu ve bu gösterinin ne kadar harika olduğu hakkında konuşacağı çağrılı talk şovları vardı. canlı yayında uyuşturucu içmekten bahsetmek harika bir duygu sanki bu insanlar sadece uyuşturucu hakkında konuşmanın şimdiye kadarki en harika şey olduğunu düşünüyormuş gibi izlerken ve ararken uyuşturucu içtikleri düşüncesi henüz aklımdan geçmemişti ama her neyse biliyor musun bu tür bir programlama hakkında çok uzun veya derinlemesine düşünmedim çünkü gerçekten uyuşturucu içmek hakkında konuşacak nitelikte değildim hayır üzgünüm evet sigara içerdim ama esrarla henüz tam olarak tanışmadım  bu yüzden tekrar çizim tahtasına geri dönelim  hmm zamanımı ne için kullanacağım çünkü artık okula gitmeyeceğim için gerçekten harika bir program yapmak için zamanım vardı ve eğer istersem yaptım ve gerçekten sahip olduğum kaykay yapımlarını yapmayı düşündüm. Yapılmıştı dostum ah  bu çok büyük bir saçmalıktı keşke bunu yapabilseydim ve kesinlikle bunu yapabilseydim ama deneyimlerimden stüdyoda kaykay yapmanın aslında hayır-hayır olduğunu öğrendim  bu yüzden çizim tahtasına geri döndüğümde şunu söylüyorum  farklı programları ve farklı fikirleri düşünüyorum tanrım  o kadar çok program o kadar çok fikir vardı ki bir ara dans kulübü adında bir gösteri vardı ve bir şekilde yapımcılar stüdyo A'yı sadece düzinelerce dans eden çocukla hepsi de gençlerle doldurmayı başarmışlardı.  kasabanın bazı yerlerinde hazır giyimli vatos dostlar şıklar erkek gibi sarışınlar vardı size  söylüyorum eğer bunlar dans müziğiyle dans etmekten hoşlanan çocuklar olsaydı oradaydılar ve bunu biliyorlardı yani ben sadece yapımcı tipi yeteneklere ve becerilere sahip olmayı hayal edebilirdim  bunun gibi bir şey yapmak gerekiyordu demek istediğim bütün o çocukları düzenli olarak işe almak onların ortaya çıkmasını sağlamak ve sonra tabii ki müziği hazırlamak her hafta yeni melodiler bilirsiniz  gümbür gümbür ve peki  hadi sadece eziyet diyelim  değerli melodiler dostum keşke ben de bunu yapabilseydim ama bu da benim seviyemin dışındaydı  kahretsin bu gittikçe zorlaşıyordu  sadece bir sürü güzel fikir ama gerçekten nitelikli değildim  sadece ah  beni kavramamı sağladı  dişlerim ve gözlerimi kısıyorum ve sonra tekrar açıyorum kağıdıma gerçekten geniş bir şekilde bak kalemimi o kadar sert tutuyorum ki parçalanmaya ve çatlamaya başlıyor ve silgimi o not defterine hafifçe vuruyorum tık tık tık tık sadece ne olduğunu anlamaya çalışıyorum  ben mi yapıyorum bir çocuk ne yapar  bir çocuk yapımcı bu kasabada ne yapar? Sorum şuydu ve evet başa çıkmaya yetkili olmadığımı bildiğim daha da radikal fikirler vardı tıpkı fanatik korku filmi gibi.  charlie brown ah evet o filmin neyle ilgili olduğunu anlayabilseydim  gerçi onu hiç izlememiştim ve bunun gerçek bir filmden çok müzikal olduğunu biliyordum aynı zamanda yetişkinlere yönelik olduğunu da biliyordum  Bu şöhret muhtemelen yerel film gösterimlerinde katılımcılar tarafından sıklıkla giyilen provokatif kıyafetlerden kaynaklanıyordu ve uh evet şimdi ve ayrıca Tony de Nino'nun her günkü şovlarında gerçekleşen drag queen uh podyum uh gösterilerini de biliyordum. cuma gecesi falan ve bu gösteriler neredeyse dans kulübü kadar eğlenceli olmasına rağmen hala benim sahnem değildi yani diyelim ki o noktada bir elbise giymeye hazır değildim aman tanrım aman tanrım aman tanrım o kadar çok seyirci var ki bu doğru bu programların her birinin tonlarca hayranı vardı hayran kitlelerine bağlanıp Tanrı bilir ne kadar süre devam edebilirdim sanırım benim için ideal durum bunu yapmam ve ardından yapımcının ölmeyi ya da uzaklaşmayı sevmesi olurdu  ya da başka bir şey ve sonra tamamen devralabilirdim ama hayır hayır hayır bunu  yapmaya ihtiyacım yoktu bunu yapmak istemedim ve yani sesimi bulacaktım kahretsin bu beni öldürse de belki sadece sesimi kıstırsa da  Ted Loman ve onun ufo az insanları sayesinde orada gerçekten güçlü bir ufo topluluğunun oluştuğuna inanabiliyorsanız  bakılması gereken daha fazla fikir olduğu konusunda benim fikrimi kabul edersiniz evet ve bu  ufo insanları için ilginç bir zamandı çünkü x-files dünyaların yabancılaşma savaşı gibi harika bilim kurgu ve whitley streeper man gibi yazarlar ne kadar da uzak bir konuydu bu dürüst olacağım uzaylılara inanıp inanmadığımı bilmiyordum evet ufo uzaylıları kastettim önemsiz düşünmesi eğlenceli ve bilim kurgu oldukça güzel bir kurgu türüydü ve ufo peki diyelim ki o dünyaya düşmek benim için gerçekten kolay olurdu yani kahretsin içinde uzaylıların olduğu bir tür metroid gibi video oyunları oynadım zaten ama evet hayır  kasabada uzaylılardan veya uzaylıların örtbas edilmesinden bahseden tek şeyin ufo şovu olmadığını gösteren bir geçiş izni aldım  durum böyle olabilir evet aşağıda bölge 51 gibi çılgınca şeylerden bahseden insanlar vardı evet bu insanlar onlardı Roger Sheer ve Trevor Harvey gibi komplocu kalabalık arkadaşlarım ve basitçe diyelim ki isimlerini söylemem gerekip gerekmediğini bilmiyorum çünkü bazen çoğu zaman yüzlerinin gösterilmesini istemiyorlardı. Kameranın önünde isimlerinin bilinmesini de istemediler ama yine de mesajı yaymak ve komploların aramızda olduğunu duyurmak istiyorlardı ve gözlerimizi ve kulaklarımızı açık ve farkında tutmak bize kalmıştı ve ah bana ver  bir mola evet orada burada fazladan para karşılığında bu programlar üzerinde çalışmaktan mutluydum ama bunun baş edebileceğimden çok daha fazla paranoya olduğunu söyleyebilirim yani okuldaki fotoğraf parası olayından sonra bunu yapabileceğimden emindim  paranoya  hayatımın geri kalanında kaçınmaya çalışacağıma dair rahatsız edici bir duyguydu iyi keder bu artık çok fazla olmaya başladı yani ne zamandır bu yerdeydim sanki bunların hepsini nasıl biliyordum  isimleriyle insanlar tüm bu programlarda nasıl çalıştım nasıl da kendi şovumu istememe şaşmamalı  hatta saatlerce harrigan gibi müzik programları üzerinde bile çalışmıştım ki bu bir çocuk için özel bir zevkti  göz önüne alındığında Cumartesi geceleri gece yarısında yayınlanır genellikle bu biraz geç sayılır ama kameraman olduğunuzda bir nevi ortaya çıkmanız gerekir  işte bu yüzden Jay Burns çalışmak için harika bir yönetmendi Marty Holden da harika bir ses. çalışacak adam bu ikisinden de sadece onları izleyerek ve ipuçları alarak ders alarak bir şeyler öğrendim ama ah dostum başka bir fikir daha vardı sanırım işe yarayabilir yani bu dünyadaki en yaratıcı fikir değil ve orada  bildiğiniz başka şovlar da vardı bu fikri zaten yapıyorduk ama mesele şu ki bu fikir stil gerektiriyordu ve karizma gerektiriyordu belli bir tür heyecan gerektiriyordu  eğer ne demek istediğimi anlıyor musunuz millet  neden bahsettiğimi biliyorsunuz talk showlardan bahsediyorum merhaba her türden arkadaşa yani sanat makinesinin yaptığı bir şey vardı uh istemiyorum buna kafa yoramıyorum çünkü arkadaşlarım bazen onun orada takılacağı uzman için böyle şeyler yapıyorlar kontrol odası evet o kadar iyiydi ki dostumun getirmesine gerek yoktu Arthur  oldukça havalı bir adamdı yani ona nasıl hokkabazlık yapılacağını öğretmiştim sonuçta evet hokkabazlık yaptığımı duydun biliyorsun ben kötü bir çocuktum harika bir türdüm  inek bende ak kitaplarıyla yazılan birkaç hantal kitap vardı o yüzden yo-yoing ve origami hokkabazlığı yapıyordum ah oğlum sanırım birkaç hantal kitaptan fazlası vardı zaten zaten jay burns'un da bir programı vardı ama o yönetmediği zamanlarda öyleydi buna ev sahipliği yapmak ve yönetmek bir nevi ah  orada başka ne vardı sanırım bir kalçasında bir talk show adamı gibi olan bir Miguel Ortega vardı  kontrolde zaten rahat mikser panosunu çalıştırırken bir nevi daha rahat oluyor  Çim vadisi resim zamanı kesinlikle kontrol odasını karmaşık hale getirdi  ancak bana kalırsa bu konuda ustalaşmam zaman alacaktı  her ne kadar yakında kurulacak olan amiga video ekmek kızartma makinesini duymuş olsam da bu beni heyecanlandırdı ve tam olarak değil  tim allen ile ev tadilatı gibi ağ programları sayesinde zaten aşina olduğum bir noktada coaster için çim vadisi beyin gücüne odaklandı  diğer bir deyişle al borland'ıyla takım zamanından tim toolman taylor olarak da bilinir veya belki de tam tersi. program evet al boron karşıydı tim medyumdu bildiğim tek şey neredeyse hiç sevmedim sanki bunun için yaratılmışım ve bu fırsatın boşa gitmesine izin vermeyecektim hayır değildim önümde olanı takdir etmedim  Bu avantajdan yararlanmak ve ister inanın ister inanmayın  en iyi televizyoncu olmak için mükemmel bir fırsata sahip oldum  aslında popüler kültürde Wayne ve Garth gibi rol modeller vardı  parti zamanı mükemmeldi ah evet öyle bir şey vardı  talk show da  sanırım sana daha önce Marty Catola ve Cliff Campbell'in olduğu yasak bölgeden ve onların Jason Kingman gibi arkadaşlarıyla uh Chris Robichaud Justice'den bahsetmiştim ve zaman geçtikçe Felix gibi insanlar var ve sen de ne olduğunu biliyorsun git araştır tamam ama evet böyle bir talk show yapabilirim evet evet  biraz bir dakika bekle bir dakika bekle elbette böyle bir talk show yapardım neden Wayne ve Garth'ı kopyalamak istemeyeyim yani hepinizi kastediyorum  Yapmam gereken Wayne'in sinema salonundaki dünyasını görmekti  harika bir yaşam tarzları olduğunu süper popüler olduklarını bilmekti ama tabii ki öyle anladım bir talk show yapacağım ve bu bir nevi  Wayne'in dünyası gibi ama sanki bilmiyorum gibi olacak biraz yasak bölge gibi sanırım çünkü yani yani evet evet her şey mantıklıydı her şey mantıklıydı arkadaşlar her şey mantıklıydı şimdi sanırım sanırım  yapımcı olarak mesleğimi bulmuştum evet aman tanrım sanki kafamda bir zil çalmıştı sanki başımın üzerinde bir ampul belirmişti sanki anladım sanki anladım adamım tamam uh ve bu da iyi bir şeydi çünkü randevum biraz sonraydı evet sık sorulan sorular randevum kablolu yayın randevum her şeyi tam zamanında çözdüm ve evet annem beni arabaya götürürken parlama zamanımdı  stüdyo ben sadece çok mutluydum ve kendi hayallerimin olduğu bir dünyada kaybolmuştum  hayal kuruyordum ve ne tür bir programa sahip olacağımı düşünüyordum ah bu sadece bir hayalin gerçekleşmesiydi neredeyse evet ama ne yazık ki fantezim Wayne'in dünyası hakkında hayal kurarken ya da daha doğrusu zotz dünyası eğer istersen evet ben de şöyle şeyler düşünme zahmetine girmedim hadi sadece başlık gibi lojistik şeyler söyleyelim ya da bir program biliyorsun  akşam programı mı yoksa gündüz programı mı olacağımı bilmiyordum. hiçbir şey bilmiyorum bunu çözemedim tamam gerçekten bilmiyordum sadece küçük bir çocuktum bu tür şeylerin önemli olduğunu düşünmemiştim içeriğin programlamanın ne olduğunu bildiğini düşündüm  Düşünülmesi gereken önemli şeyin bu olduğunu düşündüğüm ve bana düşünecek çok şey sağladığı gibi kamera önünde yapacaktım ama ah evet bir yapımcı olarak pek çok değişken faktör dikkate alınması gereken şeyler ve düşünmeniz gereken şeyler var.  karar vermeliyim yani evet ilk randevu biraz utanç vericiydi biraz tuhaf ve oldukça alçakgönüllüydü ama sonuçsuz değildi hayır aslında bantlanmış bir programa yol açtı evet çeşitli şeylerden bahsettikten sonra bir yapımcının bunu dikkate alması gerekiyordu bantlanmış bir programa yönlendirildiğime karar verildi uh sırf ayaklarımı ıslatmak için biliyorsun temelde buna böyle baktım ve personelin bunu bana açıklama şekli ve ah işe yaradı  mantıklıydı biliyorsun  öyle gibi  uh televizyon için eğitim tekerlekleri gibi biliyorsan neden önce canlı yayına geç bilebildiğin zaman eğitim tekerleklerini açık tut ve bantlanmış programlamaya devam et uzman bir editör olarak kendimi zaten kanıtlamıştım  düzenleme günlerinde zaten birkaç prodüksiyon yapmıştım kaykay prodüksiyonlarım gibi ımm evet bu yüzden bazı saha kamera kontrol randevuları planladık ve birkaç tane dediğimde bir düzine kadar demek istedim çünkü bu şekilde çalıştı  tamam ve uh evet um  kamera alanı arasında da bir miktar düzenleme alanı zamanlaması planladım. saha kamera kontrolleri ve aslında planlanmış bir kablolu yayın zaman aralığım yoktu  ancak bunu ilk programımı gönderime hazır hale getirdikten sonra çözmeye karar verdik  bu yüzden devam ettik ve başka bir kablolu yayın randevusu da planladık. kablolu yayın randevusu temelde bir saha prodüksiyonu ve kurgu bölümü kolaylaştırıcısı randevusuna dönüştürülmüştü orada bu kadar esneklerdi  bu kadar havalıydılar  bu yüzden şimdi işimi aldıktan sonra ne yapacağım gibi daha fazla lojistik konuyu çözmenin zamanı gelmişti.  saha kamerası biliyorsunuz ben sadece bir çocuktum sanırım hepiniz bunu biliyorsunuz o yüzden arabam ya da ulaşımım yoktu ve yani bisikletimi sert bir gövdenin içine tıkıştırılmış devasa bir AG 455 panasonic svhs video kamerayla sürmeyecektim  Neyse ki hayır yani bir kez daha annem bana biraz yardım edecekti çünkü o çok iyiydi ve yardım için başka kime başvuracaktım zaten stüdyoda birçok arkadaş  müttefik ve ortak edinmiştim ve öyle de oldu iş arkadaşım ve dostum Jason Kingman'a dönerdim çünkü düz kenarlı dostum ve dostum daha önce dallas kovboyları ve buffalo bills oynarken süper kupa için beni evine getirmişti sanırım öyleydi um ve yaşasın  beni nhl 92 gibi video oyunları için ağırladı sanırım elektronik sanatlar sega genesis için ve ben oradayken o bile biraz bas gitar çaldı sanırım ben oraya gelene kadar yaptığı da buydu biliyorsun biliyorsun ve hatta onun sözde düz kenarlı punk rock'ını bile duyma fırsatım oldu  bu şarkı genellikle yasak bölgede duyduğum thrash metal gibi dağınık beyinler mega ölüm evet hayır bu düz kenarlı punk'tan biraz farklı geliyordu kulağa  rock tarzı biraz daha hızlıydı sanırım ya da belki biraz daha agresifti hayır peki sanırım thrash metal ve punk ikisi de oldukça agresifti özellikle de babamın blues klasik rock tarzları ve folk melodileriyle karşılaştırdığımda  Büyürken evde benim için çaldım ama biliyorsun zaten caz dinleyerek müzikle deneyler yapmıştım Tucson Halk Kütüphanesi'ndeki disk adamım için farklı kasetleri ve kompakt diskleri inceleyerek Miles Davis Theolonius Keşiş Piliç Kore Uh Winton ve Winton gibi şeyler  branford marsalis aman tanrım caz savaşçıları kuşa zaten söylemiş miydim charlie parker john coltrane miles davis bu adamlar korna çalan adamlar nefesli olsun ya da olmasın ah caz kornasıyla ilgili bir şeyler her zaman gerçekten gerçekten arının dizleriydi öyleydi  gerçekten havalıydı ama evet jason jason kingman'a döndüm çünkü o benim dostumdu bir nevi ağabey gibiydi ve ben de ona kendi programını hazırlamasında yardım ediyordum buna internet arşivinden bakmam gerekecek sanırım buna deniyordu zaman doldu sanırım buna buna denirdi bilirsin Jason'dı  uh bazen söyleyecek çok şeyi olurdu bilirsin  mesela konu müzik grubu  kapılar sağ gibi bir şey miydi yoksa konu uh nhl hokeyi gibi bir şey miydi ve ulusal hokey ligi hokeyi göz önüne alındığında bu biraz gereksiz evet ama yine de ımm ya da düz kenarlı punk rock Judge the goril bisküvileri gibi uh ya da belki sadece nardcore ki bunu söylediğini hiç duymadım ama şimdi lsd'deki zengin çocuklar gibi grupların ve diğer mistiklerin olduğunu biliyorum  plak şirketleri genellikle oxnard california'dan nard core olarak anılır zaten dostum ben burada ileri geri volta atıyorum burada terliyorum o kadar heyecanlıyım ki bu çok heyecan vericiydi sanki kendi programımı başlatmak sanki hala devam ediyormuşum gibi bunu düşünürken bile kalbim çarpıyor kafam terliyor Allah kahretsin nefesim kesiliyor o kadar heyecanlandım ki beyler kendi şovumu başlatıyordum ve hatta jason'dan annemden bile yardım aldım dünya benim istiridyemdi muhtemelen  herhangi birinden yardım alabilirdim yani zaten o kadar çok programa yardım ettim ki sadece sana sormam gerekiyordu biliyorum muhtemelen söylemene yardımcı oldu lütfen demeye yardımcı oldu aslında kimseye para öksürmeyeceğimi göz önünde bulundurarak yani evet iyi bir miktar değişiklik yaptım orada çalışıyordum ama ondan ayrılmaya henüz hazır değildim biliyorsun henüz değil tamam alnımdaki teri siliyorum nefesimi tutuyorum ah evet pekala  çocuklar o yüzden evet Jason'dan takılmayı sevmesini isteyecektim bilirsin çünkü tek başıma bir kameranın önünde olma düşüncesi korkunç değildi ya da herhangi bir şey değildi duyulmamış bir şey değildi  mecbur kalsaydım bunu yapmaya istekliydim ama kulağa korkutucu geliyordu biliyorsun yani diyelim ki  kendi kendime konuşma konusunda çok fazla deneyimim olmadı bu noktada  yani bakıcı ayılarımla konuşmak önemli değilse ama evet hayır bu önemli değil çünkü bu  bir izleyici kitlesine sahip olmak veya misafir ağırlamak gibi bir şey.  öyle yapacaksın evet  henüz kendi kendime konuşma konusunda o kadar iyi değildim bu yüzden bir yardımcı sunucuya sahip olmak çok mantıklı görünüyordu ve sanki biliyorsun  sanki Jason'ı arayıp merhaba diyeceğim gibi  ileri geri fikir alışverişinde bulunuyordum. bu hafta sonu kameraya sence nereye gitmemiz gerektiğini düşünüyorsun sence ne yapmamız gerektiğini düşünüyorsun ne düşünüyorsun ne düşünüyorsun ve o da kayıtsız ve rahat tavrıyla bir nevi şunu söyledi biliyorsun ne diyordu yapmadığını  daha önce söylediğim gibi kapılar gibi konuşacak bir şeyi olmadığı sürece çok şey söylerdi  bu yüzden temelde şöyle derdi ah  bilmiyorum ne biliyorsun ve ben de şöyle derdim  ah çünkü bazı fikirlerim vardı yani bilmiyorum onun çok hoş olacağı bazı şeyler duydum ve uh  denemek için can attığım şu çılgın fikri gündeme getirdim evet millet kasabada go'yu içeren yeni bir trend vardı - kartlar evet buna buz pisti yarışı deniyordu gerçi gerçek bir buz pisti değildi daha çok maviye boyanmış kaygan metal piste benziyordu ama uh çok eğlenceli görünüyordu mtv'de bir reklam veya buna benzer bir şey görmüştüm ve evet Tucson Alışveriş Merkezi'ne giderken dairesel yoldan bir veya iki kez geçmiştim ve bunu denemem gerektiğine karar vermiştim ve bunun kamerada güzel görünecek türden aksiyon dolu bir şey olduğunu düşündüm uh-hı yani evet temelde ben  Hafta sonu buz pistinde go-kart yarışına gideceğimizi söylemek için Jason'ı aradı ve yarışmaya hazır olsa iyi olur çünkü ben evet olacaktım yani rekabetçi bir zaman olacaktı sanırım kamera cuma günü falan kontrol edildi çünkü cumartesiye kadar buz pistine çıkmadık ama biraz pratik yapmak için yerel evcil hayvan dükkanına gitmeye karar verdim sürüngenlerin hayranıydım onları büyüleyici buldum bu yüzden gideceğim  sürüngen çözümleri şehirdeki en iyi sürüngen evcil hayvan mağazası mantıklı bir şeydi ayrıca babamın evinin hemen aşağısındaydı bu yüzden harika bir fikirdi iguanalara pitonlara bukalemunlara her türden büyüleyici dinozor benzeri yaratıklara bir göz atmam gerektiğini düşündüm ve parlak renkleri kamera için harika bir pratikti  renk tonu pozlama rengi veya parlaklık gibi şeyler olduğu göz önüne alındığında bilirsiniz  bir yapımcı olarak bu şeylere aşina olmam gerekiyordu  saha ekibinden biri olarak zaten aşinaydım ama demek istediğim ve ah ne oluyor kaykay şeylerini yapmıştım ama bunlar farklı yani nefesim tükeniyor yine yavaşla j tempoyu bırak oh bu çok havalı uh sanırım buz pisti daha önce hazırladığım kaykay programına çok benziyordu bu go-kartların hızla tükeneceği ve muhtemelen bu yayın kalitesindeki süper vhs panasonic ag 455 video kameralarda yüksek hızlı deklanşör moduna ihtiyaç duyacağı gerçeğine göre evet evet ancak bu tarihte prodüksiyonum için elimde süper vhs video kasetim yoktu.  Bir zamanlar normal tüketici sınıfı vhs video kasetinin hala oldukça şık görüneceğini biliyordum  bu yüzden evet evcil hayvan dükkanına gidip renklerin özellikle parlak olduğundan emin olmak için kameraları kalibre ettikten sonra mavi buz pistinin harika görüneceğini biliyordum ve ben  mikrofonla da alıştırma yapmıştım el tipi sm 57 endüstri standardı mikrofon kesinlikle gayet iyi çalışıyordu xlr kablosunda veya kameranın sekizde biri inçlik mini jakına girmek için gereken adaptörde sorun yoktu evet evet millet  oldukça berbattı biliyorsunuz biz sadece ben ve Jason'ın annemin çektiği pist hakkında konuşuyorduk  biliyorsunuz iyi zamanlar iyi zamanlar yarış için heyecanlanıyorum rekabetçi bir zihniyet kazanmaya çalışıyorum ve sonra  piste çıkma zamanı gelmişti ve ıh  biraz felaketti buz pistinde pek iyi değildim go-kartı gayet iyi idare edebiliyordum ama bu buz pisti o kadar kaygandı ki sonunda devam ettim ve temelde devam ettim pistte geriye doğru gitmek  ters yöne gitmek ki bu da diyelim ki göğsümde emniyet kemerinden dolayı morluklar oluştu evet yarışın ortasında geri gitmek harika bir fikir değil bu iyi bir yol bir çarpışmada ama neyse ki go-kartlar bunu tehlikeli bilmiyor musunuz ama evet bir veya iki yarıştan sonra göğsüm sanki biraz darbe almış ve morarmış gibi hissettim biraz utandım birdenbire şaplak konuşmam biraz hafifledi  aptalca biraz yersiz ve ah ne yapacağımı merak ediyordum bu yüzden yakınlarda bir video oyunu atari salonu olduğunu fark ettim ah evet o yüzden oraya gidip oyunları sergilemek ve konuşmaya devam etmek mantıklıydı  biraz ne kadar harika bir oyuncu olduğum hakkında ve ister inanın ister inanmayın yarış ve atari salonları ve bir sürü programımız olduğu gibi şeylerden bahsetmek çok zamanımı aldı  işte oradaydı öyleydi  arama zamanı geldi o yüzden işleri toparlamaya başladık pistteki insanlarla vedalaştık yerin adını ve bildiğiniz adresi söylediğinizden emin olun çünkü sahipleri ücretsiz reklam olasılığından heyecan duyuyordu hatta sanırım bedavaya yarışmalıyız evet sanırım bu benim ah kazançlı ve ah benim kalitesiz yapımcı tarafımın başlangıcı olabilir  eğer iyi programlama yapmak adına hayattan bedavaya bir şeyler nasıl elde edebileceğinizi bulmaya çalışırsanız ama bu  sadece sonradan aklıma gelen bir düşünceydi hayır aklımdaki tek şey programı kaldırıp çalışır duruma getirmekti ve eh biz de yoldaydık  düzenlemeye başlama zamanı ve biliyorsunuz  evet gelecek parlak görünüyordu neden çok geçmeden canlı blok programlamaya hazır olacağımdan emindim size şunu söyleyeyim ahbap çok heyecan verici siz çocuklar evet bu yüzden küçük bantlanmış programımızı yaptık onu çağırdığımıza inanıyorum o zamanı unutmayacağım sanırım çünkü iyi  sanırım Jason başlığı önerdi ımm  sonra yine bilmiyorum belki o stüdyoda canlı yayın yaptığımız zamandı buna bakmam gerekebilir ama uh biliyorum o şunu buldu  unutmayacağım bir nevi  hatırlatma ki programa gelmeyi unutmasın tabii ki uh o zaman pek anlamadım sadece gençlerin aklına gelen şu harika komik şeylerden biri olduğunu biliyorsun bilirsin zot gibi  örneğin biliyorsunuz ki tam olarak anlamadım etrafımda olup biten bildiğiniz her şeyi anlamadım ama bunun harika olduğunu biliyordum harika olması gerektiğini biliyordum çünkü öyle olması gerekiyordu ama artık kaset programımız bir  Vur istersen ah canlı programı düşünmenin zamanı gelmişti evet aslında çok daha fazla bant programlaması yapmayı planlamıştık  sanki kameralar için daha fazla kontrol yapmışım gibi planlamıştık ve düzenleme günlerinin planlandığını biliyorsun ama tahmin et ne oldu bir fırsat ortaya çıkmıştı millet evet evet televizyon stüdyosundaki personelle oldukça iyi arkadaştım kolaylaştırıcılar ve Jimmy Thomas Robert Ashley gibi insanlar um whoo uh Larry Biser um sanırım Marcella ve Cindy de o zamanlar kolaylaştırıcıydı ya da belki Cindy  ana kontroldeydim daha fazlasını bilmiyorum ama evet tanıdığım herkesle oldukça sıkıydım ve rüzgarı yakaladım duymuştum bunu duymuştum harika bir fırsat vardı evet canlı program vardı  bu akşam gecesi programlaması en iyi canlı program türü elbette en havalı tür haline getirilebilirdi ama bu gerçekten özeldi millet bu canlı programlamaydı tv stüdyosunda yapılmayacaktı ne olacağını söyleyin evet ne olacak uh  yani demek istediğim yoktu olmayacaktı temelde kimsenin bundan haberi yoktu uzak bir yerden yapılabilecek canlı bir programdı uzak bir yerden yapılabilir bu ne anlama geliyor ne kablosuz kameralarımız olacak  ya da uydularımız var mı şimdi neler oluyor pek düşünülmüyor hayır aslında sokağın karşısındaki kafede her yerin olduğu bir kurulum var sanki canlı bir kuyu var canlı değil ama her an olabilir evet uh potansiyel olarak canlı  kablolu televizyon sinyallerinin iletilmesine uygun canlı bir telekomünikasyon hattı bağlayın  şimdi bir dakika bekleyin şimdi tamam tamam pekala bunu açıklığa kavuşturduğumdan emin olayım çünkü ben sadece okulu bırakmış biriyim ben sadece ortaokulu terk etmiş biriyim sadece kötü bir çocuk sadece bu çocuk senin tanıdığın gibi eski sigara içen sadece biraz çılgın hiper küçük baş belası video oyunu oynayan go-kart yıkıcı biliyorsun çocuk pek zeki değil ama eğer doğru duyduysam bana bunu söylüyorsun Sokağın karşısında iletişim kurabileceğimiz canlı bir masa hattı var ve bunu kimse bilmiyor sanki oradaki en benzersiz kişi ben olabilirim ımm beni ding ding ding ding gibi kaydettir şimdi hazırım evet unut bunu  eğitim tekerlekleri saçmalık eğitim tekerlekleriyle işim bitti kimin eğitim tekerleklerine ihtiyacı var yapmalıyım ah dostum hazır olacağız koca bir gösteri planladık tamam izin ver sana söyleyeyim evet nereye imza atayım nereye imza atayım sen mi imzalıyorsun annem  imzalamam gerekiyor Jason'un imzalamasına gerek var mı imzalamama izin veren var mı yani uh evet bu Tucson'daki kamuya açık televizyon tarihindeki anıtsal bir olayın başlangıcıydı ve sonunda sizinki için sadece iki bölümlük bir yapım haline geldi.  anında erişim biçiminde  yolun aşağısında benzersiz benzersiz oranlarda bir maraton televizyon deneyimi haline geliyor  aksi takdirde hayır  başka bir deyişle anlık erişim sokağı canlı olarak da bilinir ve aynı zamanda rastgele erişim aksi takdirde rastgele erişim sokağı canlı olarak da bilinir  uh biliyorsun temelde uh işimi yapmaya başladım  gerçekten harika şeyler ama sanırım o canlı hat uzun zamandır kullanılmıyordu ama benim gibi birini bekliyordu  bilirsin bir çeşit baş belası kötü çocuk ya da bilmiyorum belki belki de öyleydim  daha çok  yaratım aşamasındaki dahiyane bir harika çocuk gibi sanırım sadece bekleyip görmemiz gerekecek uh sanırım kaset kendi adına konuşacak eğer istersen ya da konuşacak ama evet millet gerçekten heyecan verici zamanlar ve peki buna bakabilirsin  yukarıya  ilk bölüm gibi güçlü ortamın kullanıcıları altında listelenmişti ve bunun biraz ağız dolusu olduğunu düşündüm  bu yüzden buna sokağın karşısındaki şov ya da bildiğiniz bir şey deniyordu çünkü herkes zaten halkın erişiminin nerede olduğunu biliyordu  TV stüdyosu Tucson Community Kablolu Yayın Şirketi'nin 124 East Broadway'de bulunduğu yerdi  bu yüzden doğal olarak programı sokağın karşısındaki programa çağırmak  insanlara sokağın karşısında olduğumuzu bildirmek için çok bilgilendiriciydi ama ah evet dostum sadece iyi günler eğlenceli ben de bunu söylüyordum o kameranın önünde sokağın karşısındaki şovun ikinci bölümünü hatırlıyorum eğer isterseniz ucube bayrağımı dalgalandırmaya karar veriyordum ya da kötü çocuğumun bayrağı çılgınca şeyler söyleyerek programa merhaba çizgisinde bir giriş cümlesiyle başlıyordu. ben zot'um ve uyuşturucu kullanan bir tarikat üyesiyim bilmiyorum gerçekten çılgınca araştırın tamam ımm gerçekten eğlenceli tanrım beyler çok eğlenceli ama bu iki bölüm çok yorucuydu şans eseri bildiğiniz gibi benzersiz bir karşılaştırma girişimiydi yol boyunca bana yardım etmeye istekli hevesli bir ekip vardı  kabul ediyorum yolun aşağısında anında erişim gibi şeylerin vizyonlarını bildiklerine inanıyorum ama bir şans vermeye istekliydim ama evet birkaç bölümden sonra neredeyse hazırdım  stüdyo evet biliyorsun uh ve artı yine de sokaktaki veya kafedeki insanlarla röportaj yapmak ve konuşmak eğlenceliydi  bu durumda olabilir telefonumu arayan kişi hala canlı bloğumda değildi  gerçek stüdyo yapımcılığı deneyimimi gerçekten çok arzuluyormuşum gibi yaşamamıştım biliyorsunuz sanki aklımdaydı bir geçiş töreni gibiydi biliyorsunuz  stüdyo stüdyosunda pek çok program üzerinde çalıştım ve bilirsin yeşil odada takılmak hazırlanmak bilirsin ve kontrol odası kontrol odasında takılmak ve canlı sinyalin olduğundan emin olmak için kolaylaştırıcı masasının önündeki televizyonda ne olduğunu görmek için koridora koşmak gibi beni kontrol etmek iyiydi ve telefon numaraları oradaydı  bu yüzden insanlar aramayı biliyordu evet evet ihtiyacım vardı geçiş törenime ihtiyacım vardı bu yüzden biraz stüdyo zamanı planlamak ve kafeyi unutulmaz ve harika bir deneyimle geride bırakmak için zaman vardı  gerçi evet zamanı gelmişti  stüdyoya gittim bazı fikirlerim vardı bazı fikirlerim vardı ve aklımda video oyunları da vardı ister inanın ister inanmayın sanırım belki go-kart bölümü hala aklımda net bir şekilde çınlıyordu hala biraz öyleydim Atari salonunda daha fazla vakit geçiremediğimiz için pişmanım bu doğru bu yüzden evet sanırım bunu sega genesis'imi stüdyoya getirip televizyona bağlayarak telafi etmeye karar verdim evet evet evet hala bir sürü vardı  fikirler evet bu kötü çocuk gerçekten de bazı benzersiz fikirler buluyordu sanki sanki bir dahi ya da harika bir çocukmuş gibi iyi bir iş çıkararak taklit ediyormuş gibi ki bu kesin ve ayrıca şimdi birkaç telefon görüşmesi yapmanın zamanı gelecekti ve Jason ortaya çıktığı sürece ve unutmadı çünkü unutmayacağım dedi Jason ortaya çıktığı sürece hatırla o aramaları tek başıma kabul etmeyeceğim o yüzden Wayne'de parti Garth'ta parti bekle bekle bekle bekle kes kes yap jason'da partide jj'de parti oh evet  